


Wat betekent de mens voor God

De geschiedenis van de mens staat beschreven in het Oude Testament. God heeft de uiteindelijk de Israélieten gered uit de
slavernij uit het land Egypte, wat beschreven is in het boek Exodus. Deuteronomium 7:8 (HTB) ‘Hij deed dat omdat Hij zoveel
van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde Hij u uit de Egyptische slavernij met zo'n vertoon van
macht en grote wonderen’. God hield zich aan het Verbond dat Hij had afgesloten (Exodus 32:13 HTB). ‘Denk aan uw belofte
aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israél. (Jakob) Want U hebt hun Zelf gezworen: “Ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken
als de sterren aan de hemel en Ik zal hun dit hele land, waarover |k heb gesproken en wat |k aan uw nakomelingen heb beloofd,
tot een eeuwig bezit geven”. Omdat de Israélieten niet konden geloven wat God voor hen deed en pas met eigen ogen zagen
hoe ze door God werden gered begonnen ze opnieuw te geloven. Echter toen het tijdens de reis op weg naar het beloofde land
niet zo ging als de Israélieten hadden verwacht, begonnen zij het vertrouwen te verliezen en wilden ze eigenlijk weer terug. Om
de Israélieten te helpen in het behouden van het geloof gaf God Mozes de opdrachten in de vorm van een Wet. Mozes ging de
berg af met in zijn handen de Tien Geboden, geschreven op de beide kanten van twee stenen plaquettes Exodus 32:15 (HTB).
Dit is niet het einde van de geschiedenis, Het feit blijft wel dat de Israélieten opnieuw en opnieuw bleven afdrijven van God. Toen
uiteindelijk Israél opgedeeld werd in Noord- Israél en Juda kwam er een geloofsvolk de Joden. De Israélieten werden niet joden’
in de zin van een religieuze identiteit op een specifiek moment. De term "Jood" is in de loop van de geschiedenis ontstaan en
verbonden met het koninkrijk Juda, en de term evolueerde verder tijdens de Babylonische ballingschap. Het is een proces van
identificatie dat tijd kostte

https.//www.google.com/search?q=wanneer+werden+de+israelieten+joden%3F&riz=1C1VDKB_nINL 1033NL 1033&oq=wanneer+werden+de+israelieten+jode
n%3F&gs_lcrp=EqgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjczODIxajBqMTWoAgiwAgHXBYVQwx5P6Zb7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.


https://www.bible.com/nl/bible/75/exo.32.15
https://www.bible.com/nl/bible/75/exo.32.15

Israelieten, Joden, christenen en iedereen

« (God zag dit alles gebeuren en stuurde zijn enige Zoon naar de aarde. Hoewel Jezus een Jood was, heeft het
christendom zich ontwikkeld tot een eigen religie in de Romeinse Tijd, onder leiding van de kerk, met een eigen
interpretatie van Jezus' leer en een focus op zijn rol als Messias en Zoon van God.

« De Joden accepteerde Jezus niet als Zoon. In het Jodendom wordt Jezus gezien als een belangrijk historisch figuur,
een leraar en leider, maar niet als de Messias of zoon van God. Joden denken in termen als een politieke figuur, een
leider/ koning die heerst over het land Israél (Dit is niet het zelfde als de huidige politieke staat Israél, welke in 1948
is gesticht). In 1917 was er de verklaring van Balfourt https://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring een zionistische
beweging op te zetten en tradities in dit land voort te zetten.

 Uiteindelijk stuurde God zijn enige Zoon Jezus Christus, omdat Hij inzag dat niemand tot de Vader kon komen onder
de oude wetten. Ook was God een God voor iedereen en dat wordt bekrachtigd door God in het Nieuwe Testament.
Het waarom is te lezen in Dia 8. God is en God blijft, een verbond sluit Hij voor eeuwig en altijd en zal niet op zijn
woord terug komen. Hij zal oordelen aan de hand van de Wet en zijn rechtvaardige oordeel vellen (1 Petrus 4:4-14).
Het gaat over Christus en de Wet (zie dia Zijn verbond met Abraham, Izadk en Israél (Jakob) blijft stand houden. In
Genesis 17:19 (HTB) zei God: ‘Nee, uw vrouw Sara zal een zoon krijgen die Isaak (Gelach) zal heten en Ik zal mijn
verbond ook met hem en zijn nakomelingen sluiten, voor altijd. In Genesis 15:18 (HTB) zegt God; ‘Die dag sloot de
Here een verbond met Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan uw nakomelingen geven, van de Nijl tot de rivier de Eufraat’.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop
werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan
van dingen die je niet ziet. (Hebreeén 11:1 HTB)

Mensen zijn vooral bezig met het oprichten van hun eigen gerechtigheid. Ze beseffen
niet dat het sterven van Christus betekent dat de zonden van de mensen zijn
vereffend en dat door opstanding het leven verder gaat na de dood. Je lichaam blijft
achter en zal tot stof wederkeren en de ziel leeft voort,

De mens

en eloof Gerechtigheid op grond van geloof. Alleen op grond van geloof door God kan de
g mens gerechtvaardigd worden. Als je meent op grond van de wet jouw gerechtigheid
te kunnen krijgen dan dient de wet er alleen maar toe om jezelf belangrijk te maken.

Want wie gelooft in God, komt nooit beschaamd uit. Het hart van God gaat uit naar
ieder mens, zonder onderscheid tussen Jood en Heiden! (Romeinen 9:33).

Vergiffenis vragen voor jou zonden; begeertes en onwetendheid is voor de mens
belangrijk. Want God oordeelt anders. Voor Hem is er maar één gerechtigheid die
geldt en dat is Christus. Christus en de Wet, Christus en de eigen werken, Christus en
de eigen gerechtigheid sluiten elkaar volkomen uit (Romeinen 10:1-4). Het gaat niet
over de wetten zoals de wereld deze kent in de vorm van wetgeving. Voor God geldt
echt alleen de Wet van Christus.







Jezus bracht de wereld:

Koninkrijk van God: Jezus sprak
over het Koninkrijk van God,
een tijd van.vrede,
gerechtigheid en Gods
heerschappij, dat zowel'nu als
In de toekomst zou komen.

Berouw en vergeving: Hij riep
mensen op tot bekering en
geloof, en beloofde vergeving
vanzonden aan degenen die
zich tot God bekeerden.

Liefde: Jezus benadrukte het
belang van liefde voor God en
voor de naaste, en hijspoorde
mensen aan om elkaar te

vergeven. en te dienen

Binnenkant belangrijker: Jezus
legde de nadruk op de innerlijke
houding en het hart, meer dan
op uiterlijke naleving van wetten
en rituelen.




Maar ook..... Verdeeldheid en vuur

Evangelie van Thomas
(10)

Evangelie van Thomas
(16)

Lucas 12:51 (HTB)
Mattheus 10:35 (HTB)

Lucas 12:52 (HTB)

Mattheus 10:36 (HTB)

Jezus heeft gezegd: |k heb het vuur op de wereld gewordpen en nu behoed ik het tot het
oplaait

Jezus heeft gezegd: Wellicht denken de mensen dat ik gekomen ben om vrede over de
wereld te verspreiden en weten zij niet dat ik verdeeldheid op de aarde ben komen
werpen., het vuur, het zwaard, de oorlog. Want vijf zullen een huis bewonen, drie tegen
twee zullen ze zijn en twee tegen drie, de vader tegen de zoon en de zoon tegen de
vader. En ze zullen staan als eenlingen.

Denken jullie soms dat |k ben gekomen om vrede op de aarde te brengen?

Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en
dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter.

Dat is niet zo! |k breng juist strijd en verdeeldheid. Van nu af aan zal in gezinnen
onenigheid zijn. Drie mensen zullen voor Mijj zijn en twee tegen, of omgekeerd.

lemands ergste vijanden zullen zijn huisgenoten zijn.
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https://www.bible.com/nl/bible/75/luk.12.52
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Toen God Jezus naar de aarde stuurde

« Toen God Jezus naar de aarde stuurde was dat niet om vrede te brengen, het was om een nieuw soort priester te
brengen. Het gevolg daarvan was dat als God een nieuw soort priester stuurt, zijn wet daardoor veranderd moet
worden. We weten allemaal dat Jezus niet tot de stam van Levi hoort, maar bij de stam van Juda, en Mozes heeft
niet gezegd dat mannen van die stam priester moesten zijn. Het is duidelijk dat God een andere weg is ingeslagen
(Hebr 7:12-15).

 In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de
hele schepping (Colossenzen 1:15 HTB).

» De schrijver van de brief aan de Hebreeén schrijft in hoofdstuk 7 vers 16- 22 dat Christus, de nieuwe hogepriester
van dezelfde rang als Melchisedek, geen priester is geworden op grond van afstamming, zoals de wet eist, maar op
grond van zijn onvergankelijke leven. Van hem staat er geschreven: ‘U bent de eeuwige priester, zoals ook
Melchisedek mijn priester was.” Het oude systeem, waarin men priester werd omdat men tot een bepaalde stam
behoorde, is opgeheven omdat het niet werkte. De mensen konden daardoor niet gered worden. Daardoor lukte het
niemand om met God in het reine te komen. Maar nu hebben wij een veel betere hoop, want Christus maakt het
voor ons met God in orde, zodat wij bij Hem mogen komen. God zwoer dat Christus altijd priester zou zijn, wat Hij
nooit van andere priesters heeft gezegd. Alleen tegen Christus zei Hij: ‘De Here heeft een eed afgelegd en zal er
nooit van terugkomen: U bent de eeuwige priester.” Daarom werd Jezus Christus het onderpand van dit nieuwe,
betere verbond.



Verbetering en verschil

« De grote verbetering is dat Jezus leeft voor altijd en blijft voorgoed priester, zodat niemand anders nodig is, zoals
onder het oude verbond, waar heel veel priesters moesten zijn (Hebr 7:23-24). In Mattheuls 22:26-30 geeft Jezus
antwoord op het verschil tussen het oude en nieuwe gebod in de wet van Mozes. ‘Meester, wat is het belangrijkste
gebod in de wet van Mozes?’' Jezus antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en
met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb
uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.’

» Het verschil met het nieuwe verbond wat God heeft afgesloten is te lezen in Hebreeén 7:25-29. ‘Maar Jezus leeft
voor altijd en blijft voorgoed priester, zodat er niemand anders nodig is. Hij kan iedereen die door Hem naar God
gaat, van de ondergang redden. Omdat Hij altijd zal blijven leven, zal Hij er altijd zijn om onze belangen bij God te
behartigen. Daarom is Hij precies de hogepriester die wij nodig hebben: Hij is heilig, onberispelijk en onbesmet, Hij
is van de zondaars afgezonderd en heeft de hoogste plaats in de hemelen gekregen.



De nieuwe
Wet van God
door Jezus te
sturen werd
van kracht
voor iedereen

In Mattheus 5:17 (HTB) zegt Jezus: "Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten
van Mozes en de woorden van de profeten af te schaffen. Ik ben juist gekomen om
er de volle betekenis aan te geven”. Johannes schrijft in hoofdstuk 1:17 (HTB):
"Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven, maar Jezus Christus bracht ons
genade en waarheid. Dit door de wetten van Mozes samen te vatten in; De hele
nieuwe wet is immers samengevat in dit ene gebod: ‘Heb uw naaste net zo lief als
uzelf.’ Galaten 5:14 HTB

In Mattheus 22:26-30 staat: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel
uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. .Het
tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.”



Hebreeén 5:7 (HTB)

Terwijl Hij hier op aarde was, heeft Christus onder tranen geroepen tot God, die
Hem van de dood kon redden. God verhoorde zijn gebeden, omdat Hij Zich aan
Gods wil onderwierp.

Hebreeén 5:8 (HTB)

Zelfs al was Jezus de Zoon van God, toch moest Hij uit ervaring leren wat
gehoorzaamheid was. Ook als dat pijn en verlatenheid betekende.

Hebreeén 9:14 (HTB)

De offering

VOO I‘ d e Hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen. Hij,
~ die Zelf zonder zonden is, heeft door de hulp van de eeuwige Geest Zich gewillig
n |e u we Wet aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons
geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende
was Christus soodenen
Het gaat om het offer die God bracht, zijn zoon. Het gaat nog meer om de levende

God, die uit de dood is opgestaan. Die onze belangen behartigd bij de
allerhoogste, God. Waardoor wij, mensen, kunnen worden zijn als Christus, vrij
van zonden en schuld en eindeloos herhalen. Het Woord van God maakt vrij en
ons geloof en vertrouwen in Hem door te worden als Christus bevrijd ons
mensen van onze schulden. Door ons te laten zien hoe de wereld in elkaar steekt
door het ontknopen van de ziel en het bewustzijn te doen ontwaken.



https://www.bible.com/nl/bible/75/heb.5.7
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Ontknoping
van de ziel,
bewustzijn
en geest

Uit: Maria Magdalena evangelie

De buitenwereld
O

Wereld van duisternis
‘geween’ en
tandengeknars

De

binnenwereld

Wereld van licht en
van verstilling



Wereld van licht

Licht, verstilling, waarheid en vrijheid en leven

Geloof, hoop en liefde

Eenheid, allen zijn een, een zijn allen.

Betrouwbaar, trouw, rechtvaardig

Heb je naasten lief zoals jij jezelf lief hebt

Doe ook een ander niet wat niet wil wat u geschiedt
De Weg, de Waarheid en het Leven

Het bestaan zoals door God bedoeld, rechtstreeks bewustzijn
met de Schepper

Mens van liefde naar het beeld van God in vrijheid
De Bijbel en alle niet opgenomen geschriften

Volg Jezus als Heer en Koning, in zuiverheid ,
rechtvaardigheid en vrij van zonden door zijn ene wet te
volgen.

<~ wereld van duister

Duister, dood, misleiding en verderf

List, leugens en bedrog

Uniformiteit

Macht, controle en manipulatie

Af gescheidenheid, je doet het voor een ander, maar vanuit je ik
Het gaat alleen om het ik, liefde voor jezelf

De Ambitie, De Leugen en De Droom

Leven manipuleren door creéren van een niet bestaande
werkelijkheid door Politiek, Media, Filmindustrie, Banken, Kerk,
Genootschappen

Overname van Bewustzijn door Arifical Intelligentie. Bewustzijn
manipuleren en het merkteken van het Beest 666. Beeld van
Satan nieuwe gestuurde mens in slavernij

Protocollen, programmaring en wetenschap

Volg Satan in aanbidding van het geld en wetteloosheid, door
ontbreken van De Wet



Ontknoping van de ziel en het openen van
bewustzijn (geest) in het menselijk leven

De veranderingen die dan plaatsvinden zijn groots, er vindt een ommekeer plaats in het leven;
« Ditis de lijdende vorm van leven

« Ambitie is tot het einde gekomen

« Het vrouwelijke wordt mannelijk en het mannelijk vrouwelijk

» De grondslag van de schepping (uit het Maria Magdalena Evangelie)

« Want wanneer jullie van twee één maakt en het binnenste buiten wordt en wat boven is beneden en wanneer jullie
van het mannelijke en van het vrouwelijke een maakt, zodat het mannelijke niet langer mannelijk is en het vrouwelijke
niet langer vrouwelijk, dan zal je het Koninkrijk der hemelen binnengaan. (Uit het Thomas evangelie) Dit is nabij
(Mattheus 4:17)

Voor veel mensen gaat dit te ver, vooral van belang benadrukt de ontknoping om drie eerste knopen te gaan inzien en
onder ogen te krijgen, opdat we niet meer weg kijken van de duisternis in de wereld. Begeerte onder ogen zien en niet
ontkennen wat er gaande is in de leugens van de wereld.



Hoe gaat dit met de mens in de wereld?

Het is voor iemand alleen
mogelijk iets te zien van de
dingen die werkelijk bestaan als
hij eraan gelijk wordt, maar zo
gaat dat niet met de mens in de

wereld.

In deze wereld zie je alles zonder
jezelf te zien, maar in de andere
wereld zie je jezelf, omdat wat je
ziet jezelf is.

Evangelie Phillipus

/




Wat is ‘zonde’

* In het evangelie van Maria Magdalena spreekt Jezus zich uit over de ‘zonde’. Zonde is niet geschapen, maar is het
noodzakelijk gevolg van menselijke onwetendheid die maakt dat een mens tegen beter weten in zijn geweten mag en kan
negeren. Hij mag de werkelijkheid —de waarheid- negeren, maar dan is er wel een prijs aan verbonden.

« De mens raakt onherroepelijk en onverbiddelijk verward in en gebonden aan een ontwarbare kluwen ‘die wereld’ heet. Hij
raakt verward in zijn eigen hersenspinsels en in een wereld van duisternis vol ‘'geween en tandengeknars’. De wereld
biedt de mensen veel wat indruist tegen de Wet van Christus. Dit geeft het duister vrij spel over de mensen. Satan de
heerser verleiding op de aarde, komt om te vernietigen, te doden en te stelen van de ziel en bewustzijn van mensen en
ze te verleiden weg te gaan van Gods Wet en Waarheid. Satan gaat over macht en controle over de mensheid door de
Waarheid te verdraaien door misleiding. De hele wereld wordt misleidt door de kerk, overheid, voedings- en
farmaceutische industrie, het geld (bankensysteem), entertainmentindustrie en de media . Mensen misleiden is
gemakkelijker dan ze vertellen dat ze worden misleid —Mark Twain-

« Romeinen 7:7 (HTB); Is de wet dan de oorzaak van de zonde? Geen sprake van! Zonder de wet zou ik nooit geweten
hebben wat zonde is. Als de wet niet had gezegd: ‘U mag niet iets begeren wat van een ander is,’ zou ik niet hebben
geweten dat dit verkeerd is. De kern is dat het gaat over zoals in Psalmen 32:2 (HTB) staat; ‘Gelukkig is hij aan wie de
Here zijn zonde niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is’. Houd jij je aan de wet van Christus, ‘Heb uw
naasten lief zoals u zichzelf lief heeft?’ Ben jij eerlijk, betrouwbaar en oprecht en kan jij zeggen dat je een zuiver geweten

hebt? Dank jij God, de Schepper voor jouw leven, je bestaan en de redding door Christus? Leef jij in nederigheid en je
niet het centrum van het bestaan bent, zoals beschreven in de dia de mens?



De zonde van de wereld

Petrus vroeg aan Jezus:” U legt ons steeds alles uit, leg ons dus nu ook de vraag uit ‘wat is de zonde van de
wereld'?”"Het antwoord van de Verlosser is verbluffend eenvoudig:

“Er is geen zonde. Maar jullie maken zonde wanneer jullie datgene doen wat met overspel zou kunnen worden
vergeleken. Dat wordt zonde genoemd. Satan verleidt, maar een ieder heeft de macht om nee te zeggen. Dit gegeven
zegt alles, 1 Korinthiérs 7:5 (HTB) Weiger elkaar de seksuele omgang niet, behalve als u samen afspreekt tijdelijk geen
gemeenschap te hebben, omdat u de tijd wilt gebruiken om te bidden. Maar daarna moet u weer gewoon
gemeenschap met elkaar hebben. Anders zou Satan u, door uw gebrek aan zelfbeheersing, in verleiding kunnen
brengen/ Daarom is het Goede in jullie midden gekomen, om het wezenlijke in de natuur van ieder schepsel weer te
verbinden met waar het uit voortkwam.

"Er is geen schuld zegt Jezus. In vrijheid, in de verlossmg moet dat zo zijn. Er is slechts oorzaak en gevolg en alle
oorzaken hebben hun eigen gevolgen. Men is geheel ‘vrij’ (vrije wil) de eigen oorzaken te ‘kiezen’ of deze keuze aan de
Wil van de Schepper over te laten. De gevolgen zijn slechts de mechanische consequenties van iedere wilsuiting. Onze
begrensde en vooral beperkte visie maakt echter dat wij de hele lijn van oorzaak en gevolg niet meer kunnen overzien
en die lijn dan opdelen in deelstukken.

Het woord zonde betekent (overspel/ echtbreuk) is dat je je heil bij iets ‘anders’ dan jezelf zoekt. De verbinding met
jezelf, je eigen innerlijk wordt verbroken. Eindeloos jezelf herhalen, het is doodzonde! Wij zijn vrije mensen, maar die
vrijheid geeft ons niet het recht om kwaad te doen, want wij zijn dienaren van God 1 Petrus 2:16 (HTB). Dit geldt voor
ledere ziel, ieder mens, alleen die mensen die niet geloven zullen zeggen dat zij een vrije wil hebben en het recht
nemen om kwaad te doen. Kwaad als oordelen, veroordelen, begeerte, de waarheid negeren, leugen laten regeren,
hypocrisie of veinzerij. Je wilt geen weet hebben van het Koninkrijk, je WILT het niet weten. De onwetendheid Dblijft
bewust instant. Uit het Evangelie van Maria Magdalena blz.31; 48-50-P..G.. Van Oyen



Bezitten en
begeerte

Betekenis
van
overspel

Het idee van ik, mij en mijn komt voort uit het idee van de eindeloze
herhaling van jezelf. Het neemt de kijk op het leven dat van wat je
hebt dat men de ‘dingen,’ die ‘ideeén’ en die ‘principes * eerst zal
moeten bezitten = BEGEERTE. Hiermee is het idee geboren van
eigendom en bezit. Dat is de symbolische betekenis van ‘overspel’. In

Uit begeerte willen we iets hebben van onszelf, ook al is het van de
ander of als die ander (overspel). God wordt uitgebannen en het
wordt prive. Dan kunnen we eindeloos herhaling en hetzelfde doen.

Jullie zijn onderhevig aan ziekte en verval en aan de dood, omdat
jullie gehecht en gebonden zijn aan deze misleiding (van overspel).
Fysieke materie roept een aantrekkingskracht op die haar gelijke niet
kent, maar tegennatuurlijk is. Zo raakt de hele menselijke
belichaming ontregeld.

Blz. 34 uit het evangelie van Maria Magdalena



Begeren betekenis in de Bijbel

In de Bijbel wordt begeerte meerdere keren genoemd in relatie tot wat wij vandaag vreemd gaan noemen. Begeerte
gaat echter vooral over wat een ander heeft, ook willen bezitten of hebben. Het gaat om meer en meer, met name geld
en hebzucht. De zoekterm begeerte in de online bijbel https://www.bible.com/nl komt in verschillende vormen en
woorden terug. Begeerte wordt in de ontknoping van de ziel uitgelegd als begeren, het hebben wat een ander heett.

« 1 Timotheus 6:9 (HTB) Maar wie graag rijk wil worden, komt al gauw in verleiding en raakt verstrikt in de begeerte
naar onnodige en verkeerde dingen, en gaat ten slotte verloren.

« 1 Johannes 2:16 (HTB);Alles wat van de wereld is—de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door
macht en bezit ontstaat—is er niet door de Vader, maar door de wereld.

« Colossenzen 3:5 (HTB);Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte
verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod.

« Ezechiél 16:36 (HTB); De Oppermachtige Here zegt: ‘Omdat Ik uw smerige zonden zie, uw overspel met uw
minnaars—uw verering van afgoden—en het vermoorden van uw kinderen als offers aan uw goden,

« Johannes 8:44 (HTB); U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is al sinds het begin een
moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar
liegen, hij is de bron van de leugen.
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Vier knopen te ontwarren- zielsontwikkeling

uit het Maria Magdalena Evangelie
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D an zeggen « Wat mij ooit vastbond en gevangen hield, is nu dood, wat
- mij omringde is overwonnen. Mijn ambitie is tot een einde
de ziel en de

gekomen, onwetendheid is dood. Nu sta ik in een andere

wereld en ik ben bevrijd van de ene wereld
geest Seseee + 'IKHEB EEN ANDERE VORM AANGENOMEN EN KWAM

LOS VAN MIJN VROEGERE VORM. |k heb mij ontrukt aan
de gebondenheid van het vergeten, dat voorbijgaand is.
Van nu af aan zal ik in de rust blijven van de tijd zelf, van de

wisseling van de seizoenen en van de eeuwigheid zelf, in
stilte.

» De ziel is vrij geworden en heeft de volheid van haar
transformerend vermogen ontdekt. Zij heeft de andere kant
bereikt en van daaruit ziet zij heel precies hoe het er aan de
vorige kant — de wereld van de duisternis- toegaat.. Nu is zij
geheel en al in staat om onderscheid te maken tussen
werkelijkheid en droom, tussen waarheid en leugen.
Bovendien heet zij geleerd bij zichzelf te blijven. Inderdaad
heeft zij de mensenzoon in zichzelf gerealiseerd. Zjj is zelf
de mensenzoon geworden. Het mannelijke en vrouwelijke
zijn één geworden en heeft, heel terecht, het Koninkrijk
geérfd.




Verlossing en onlosmakelijk
verbonden met Christus

« Over de schepping die aan de Schepper (God) toebehoort, wordt een individuele, privé, wereld gelegd, waarin we
net zo vaak alles over kunnen doen als we willen. Alleen als we weer uit die droom ontwaken, kan er sprake zijn van
verlossing. Dat moment van inkeer of bekering is het moment dat Christus als de Weg, de Waarheid, het Leven weer
in onze denk- en gevoelswereld komt en in ons hart ‘vlees’ wordt. Dit is het goede dat in jullie midden is gekomen
om het wezenlijke in de natuur van ieder schepsel, de mens zelf, weer te verbinden met de Bron, de uiteindelijke
Oorzaak, de Alfa en de Omega, voorbij de wurggreep is de oorzaak en gevolg en derhalve bevrijding, verlossing
brengt.

« Als U met Jezus Christus verbonden bent, geldt voor U een nieuwe wet: de wet van de Geest, de wet van het leven.
U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood (Romeinen 8:2 HTB).

« Dan leef je in overgave en zonder angst. Filippenzen 4:6 (HTB) Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en
vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Mattheus 6:33-34 (HTB) Geef het Koninkrijk van God
en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden en maak u geen
zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan
zijn eigen problemen.’



Aanbidden, eren

en geloof

Mensen aanbidden afgoden, idolen, vooraanstaande politici, koningshuizen, Boeddha, de profeet Mohammed,
Aartsengelen als Michael, Krishna en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar weinigen aanbidden God, de Schepper van

het Al. Mensen willen zijn hoe anderen zijn- hetzelfde, ze willen hebben wat anderen hebben, ze jagen op geld en geluk
voor zichzelf.

God eren en liefhebben, en Jezus Christus accepteren en alle glorie over het leven aan Hem geven, daar zijn vooral
meningen over. Hoewel Christus zijn aanwezigheid heel duidelijk is. wordt het in deze wereld weggezet als onwaarheid.
Willen zijn zoals God het leven bedoeld heeft en Christus door onze leringen heeft verteld dat is niet hip, modern en wordt
weggezet als een leugen. Maar wat als........ Dit nu eens geen leugen Dblijkt te zijn?

Uit eigen ervaring kan ik vertellen over mijn leven met Vader God en toen de leerling er klaar voor was, verscheen mijn
leraar, Jezus Christus. Petrus wijst erop dat lijden deel uitmaakt van het christelijk leven en dat God een onvergankelijke
beloning klaar heeft liggen voor wie op Hem vertrouwt. Voor iedereen is Christus beschikbaar en bereikbaar. Daar hoef je
niet voor naar de kerk. Geloven is kracht, religie is macht. Het thema van 1 Petrus is overwinning door lijden (komt overeen
met de wereld van licht en verstilling). Het boek 2 Petrus is een oproep om stand te houden te midden van de vele
krachten die de mens van de waarheid afhouden. De wereld probeert het werk van God af te breken.

In 1 Petrus 5:2 staat; 'wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat
u het graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het niet om er beter van te worden, maar omdat u ertoe bereid bent. Dit
is wat ik nu doe. Ik heb fouten gemaakt, maar ben behoed, ik ben geroepen om te spreken, maar bleef het liefste zwijgen.
Uit angst voor oordeel en haat, terwijl God mij vrij heeft gemaakt van angst. Jezus een zelfde pad heeft gelopen en vele
christenen vermoord zijn om het geloof. En mijn belangrijkste reden staat in 1 Petrus 2:10; ‘Vroeger hoorde u bij een volk
dat niet bij Hem hoorde, nu bent u zelf het volk van God! Vroeger wist u niet hoe goed en vriendelijk God is, nu hebt u zijn
goedheid zelf ervaren’.



Bronvermelding

De presentatie geeft geen eigen interpretaties, het heeft teksten opgenomen en gebruikt van de volgende bronnen:
* Bijbel via-
Evangelie van Maria Magdalena —Geschreven door Paul. G. van Ooyen 1998
Evangelie van Thomas-
Evangelie van Phillipus-
Naghamadi geschriften- Integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex
Uitgever: Ankhhermes, Uitgeverij;
Auteur: Jacob Slavenburg
Co-auteur: Willem Glaudemans

Nederlands Hardcover 9789020219647
Datum 01 januari 2004
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